Vertelling 8-12 jaar

Ongewenst bezoek?

Jezus zit aan tafel. De leerlingen eten mee. En heel veel andere mensen. Mensen die

de verhalen van Jezus willen horen. Weet je wie er ook zijn? Een paar Farizeeérs en
Schriftgeleerden. Zij weten alles van de Bijbel. En van de wet. Zij weten precies de
regels. En ze vinden het heel belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Want
dan gaat het goed. De Schriftgeleerden en Farizeeérs eten hun broodje, maar het
smaakt niet echt. Ze luisteren naar de woorden die Jezus zegt en denken diep na. Klopt
het wel wat Jezus zegt? Staat dat in de Bijbel en in de wet?

Er wordt op de deur geklopt. Jezus staat op en doet de deur open. Er staan twee
mannen voor de deur. Iedereen kent die mannen wel. Ze doen slechte dingen. Ze stelen
en liegen. Daar kun je beter maar bij uit de buurt blijven.
‘Kom binnen’, zegt Jezus tegen ze.
‘Nou ja’, zeggen de Schriftgeleerden en Farizeeérs. ‘Wat doet Jezus nou! Dat is niet
volgens de regels. Die mensen zijn zondaars, die zijn helemaal van het padje af. Die
horen in de gevangenis thuis, die horen niet met Jezus een broodje te eten!’
Jezus hoort wat ze zeggen. Hij zegt: ‘Dat hebben jullie helemaal verkeerd. Ik ben juist
blij dat iedereen samen is. Jezus kijkt naar buiten. Hij hoort een schaap blaten. ‘Het is
net als met een herder’, zegt Jezus. ‘Als de herder honderd schapen heeft en hij is er
eentje kwijt, dan gaat de herder zoeken. Net zolang tot hij dat ene schaapje gevonden
heeft. En als het schaap weer veilig terug is bij de kudde, dan viert de herder feest.’
Jezus kijkt om zich heen. Hij ziet een van de eters zijn geld tellen. ‘Het is net als een
vrouw die tien munten heeft’, gaat Jezus verder. ‘Als ze een muntje kwijt is, dan zal
ze gaan zoeken. Ze zal het licht aandoen en het hele huis schoonvegen, totdat ze het
muntje gevonden heeft. En als het muntje weer bij de andere munten ligt, dan zal ze
haar vrienden en buren roepen om feest te vieren.’
Jezus wijst naar boven. Hij zegt: ‘Zo is het ook in de hemel feest als iemand van jullie
van het pad af'is geraakt en weer gevonden wordt!’

Jolanda van der Marel

Weetje

Enkele van de mannen die Jezus uitnodigt, zijn tollenaars. Tollenaars stonden slecht
bekend: ze werden gezien als ‘foute bankiers’ die voor de Romeinen werkten en er
waarschijnlijk zelf ook goed aan overhielden.

To do
Ken je zelf het gevoel van iets (heel lang) kwijt zijn en het dan terugvinden? Vertel
elkaar daarover.
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8-10 jaar
Gesprek: Wanneer heb je het idee
dat er in de kerk iets gevierd wordt?
Hoe ervaar je dat dan? Zou er meer
gevierd mogen worden in de kerk? En hoe
dan? Bedenk samen een viermoment en

bespreek hoe dit eruit komt te zien.

Spel: Laat een kind herder spelen en een

blinddoek omdoen. De andere kinderen

spelen een schaapje en verstoppen zich
in de ruimte. Ze helpen de herder hen te vin-
den door af en toe zacht te blaten. Loop zelf
mee met de herder om ervoor te zorgen dat er
geen botsingen ontstaan. Is er een schaapje
gevonden? Dan wordt er een feestje gevierd.
Bedenk samen hoe dat eruitziet.

Creatief: Hoe zou dat zijn, een feest

in de hemel? Laat de kinderen daar-

over fantaseren. Daarna tekenen ze
op een vlag hoe dat feestje eruit kan zien en/of
ze schrijven er passende woorden bij. Hang de
vlaggen aan een touw en hang de slinger op.

11-12 jaar
Gesprek: Ben jij weleens verdwaald
e geweest, of was je opeens je vader
en moeder kwijt? Weet je nog wat
je toen voelde? Hoe heb je weer je weg terug-
gevonden? Wat voelde je toen?

Spel: Maak het samen feestelijk. Hang

slingers op en trakteer op wat lekkers te

eten en te drinken. Vraag wat kinderen
welke muziek/ liedjes ze vinden passen bij
momenten waarop iets te vieren is. Luister
naar de muziek en bespreek wat het losmaakt.



